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>> NANCY & NEEMA >> ZIEKENHUIS >> NANCY & NEEMA >> 
 

 
Eind 2022 kreeg Nancy een vreemde huiduitslag. Bezoek aan het ziekenhuis in Dodoma leverde niets op en men 
raadde aan om naar het ziekenhuis in Moshi te gaan genaamd KCMC. Moshi ligt aan de voet van de Kilimanjaro in 
het noorden van Tanzania. Tezamen met Martha en Amina reisde zij twee maal af per bus naar het noorden. De 
eerste reis op 3 januari en de tweede reis op 6 april 2023. 

  
Een gespecialiseerde dokter binnen KCMC heeft een behandelplan opgesteld en deze heeft gewerkt. Nancy’s 
huiduitslag is verdwenen. Op de terugweg hebben ze genoten van de bijzondere, mooie omgeving van noord 
Tanzania waar tevens veel Masaï leven. Het heeft bijgedragen aan Nancy’s ontwikkeling en ervaring om andere 
stammen binnen haar moederland te zien. 
 
 
In juni begon Neema te klagen over moeilijk ademen door haar neus en dat haar reukzin minder werd. Op 17 juli 
werd Neema voor onderzoek naar het ziekenhuis in Dodoma gebracht. Ze bleek last te hebben van neuspoliepen. 
Neema werd opgenomen in het ziekenhuis en onderging een kleine medische ingreep. Gedurende de tijd dat ze in 
het ziekenhuis was werd ze bezocht door haar ‘broers en zussen’ wat haar erg goed deed.  

 

  

‘Update’ over Anester 
 
Enkele maanden geleden is Anester door de overheid bij 
ALJECO gebracht daar haar moeder was overleden en haar 
vader nergens was te bekennen. Anester leefde in die periode bij 
haar tante.  
Gedurende de tijd dat Anester bij ALJECO was heeft het 
management team contact gehouden met de familie van Anester. 
Op een gegeven moment is de vader gevonden en daarmee is 
Anester volgens de wet geen ‘wees’ en moest terugkeren naar 
haar familie en vader. 
 
Het team van ALJECO heeft in nauw overleg een terugkeer 
traject voor Anester naar haar familie bewerkstelligd. Ze gaat nu 
naar een overheidsschool en zal haar ALJECO ‘zusjes & 
broertjes’ moeten missen. Een nieuw hoofdstuk voor Anester die 
niet makkelijk is. Willen jullie haar een plekje geven in jullie 
gedachten en gebeden? 
 
Hiernaast Anester samen met Brighton. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Greatest Journey 
 
By Amina Mahia 
 
ALJECO Home streeft ernaar om de kinderen veiligheid, 
verzorging, onderdak en scholing te bieden. Onze visie 
reikt verder dan de basis behoeften; het gaat ons aan het 
hart om een sfeer & omgeving te creëren waarbij de 
kinderen groeien in persoonlijkheid, in emotionele stabiliteit 
en spiritualiteit. En in onze beleving ontkomen we er dan 
niet aan om de kinderen ook te vertellen over Jezus en de 
waarden & normen die Hij vertegenwoordigde. 
 
‘The Greatest Journey’ is een uniek programma, speciaal 
ontworpen om kinderen in contact te brengen met de Bijbel 
en het leven van Jezus. Verscheidene ‘staff-members’ 
begeleiden de kinderen begripvol en liefdevol door dit 
programma heen. Ze begrijpen de verschillende religieuze 
achtergrond waar de kinderen mogelijk vandaan komen en 
willen hier ook bij stilstaan. Uiteindelijk zodat de kinderen 
nieuwsgierig worden naar de Bijbel en hetgeen wat Jezus 
leerde. Dit alles in het licht van respect voor andere religies. 
 
Het programma nodigt de kinderen uit om interactief deel te 
nemen in discussies, verhaalvertelling en creatieve 
activiteiten. De kinderen worden uitgedaagd om op 
onderzoek uit te gaan en te reflecteren op liefde, 
genegenheid, vergeving; aspecten die zo dicht bij Jezus 
aan het hart lagen. 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scholing 
 
Het is 2023, we zijn inmiddels 8 jaar verder sinds de meeste kinderen werden opgenomen binnen ALJECO in 2015. En 
met het vorderen van de leeftijd en scholing komt dus ook de overstap naar middelbare school dichterbij. Het is 
gebruikelijk in Tanzania om kinderen naar een ‘boardingschool’ te sturen waarbij ze ‘kost en inwoning’ ontvangen. 
Volgend jaar zijn 5 kinderen toe aan hun vervolg opleiding. Amina en Kawawa zijn in contact met een Katholieke school 
in Shinyanga, ongeveer 7 uur noordwaarts rijden vanaf Dodoma. 
 
In september hebben Amina, Kawawa en gasten vanuit Nederland de trip noordwaarts gemaakt om met de school te 
overleggen. Tevens deze trip te combineren om Chagana, de plek waar de Watuturu stam leeft, te bezoeken. We 
kunnen melden dat het overleg positief is verlopen en dat de kids welkom zijn voor hun vervolg opleiding. Tegelijkertijd 
heeft Amina kennis kunnen maken met ‘landgenoten’ die zo anders leven dan zij zelf is gewend. 
 
Scholing in de toekomst is een onderwerp waar we nauw contact over houden, in volgende nieuwsbrief mogelijk meer. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het basketbal veld duidelijk zichtbaar vanuit de ruimte! 
 
 
 
 

We willen u bedanken voor uw trouwe support; financieel, interesse en/of door gebed. De levensreis 
van de kinderen gaat de komende jaren nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Ongetwijfeld met 

momenten van vreugde en verdriet, met gelach en met tranen. 
 

Reist u met hen mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast deze nieuwsbrief is er tevens informatie te vinden op: 
www.aljeco.nl 

 
Je zult kunnen begrijpen dat het weeshuis, wat nog geen subsidie krijgt van de Tanzaniaanse overheid,  

van giften afhankelijk is. 
 

Je kan je bijdrage eenmalig of periodiek overmaken naar 
het rekeningnummer NL10ABNA0586815945 onder vermelding van Stichting Vrienden van ALJECO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrije Evangelische Gemeente Bussum 

ALJECO  
Denemarken 


