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>>GROEPSREIS>>GROEPSREIS>>GROEPSREIS>>GROEPSREIS>> 
 

 
Door Sonja & Anna, betrokken bij kerkgenootschap ‘De Opgang’ Hoogeveen. 
 
Op 24 februari vertrokken we met een gemêleerde enthousiaste groep van 9 personen naar Schiphol. We 
hadden eigenlijk nog geen idee wat ons te wachten stond maar wel veel zin. Op het vliegveld sloot Jeroen zich 
bij ons aan en na een lange maar voorspoedige reis kwamen we rond 04:30 in de ochtend aan in een warm en 
vochtig Dar es Salaam.  
Het eerste deel van de reis verliep via Morogoro waar we de watervallen van het Uluguru gebergte en het 
wildpark Mikumi hebben bezocht. Daarna vervolgden we onze reis naar Ntyuka, ALJECO.  
 
De eerste dag kwamen we pas laat aan (17.30). Vijf jongeren verbleven bij ALJECO, zij sliepen in 3 kamers 
van het meidenverblijf. De andere 4 personen verbleven in het gastverblijf van Jeroen & Karin welke op 
loopafstand gelegen is van ALJECO. We werden warm onthaald en konden ons opfrissen waarna we richting 
Dodoma gingen voor een warme maaltijd. 
De volgende ochtend ging een aantal van onze groep mee met het wegbrengen van de kinderen naar school. 
In het begin nog wat onwennig maar al vrij snel zaten we gezellig te kletsen met de kinderen. Enthousiast lieten 
ze ons hun lokalen en lesmateriaal zien. Een erg leuke ervaring.  
 
Het resterende deel van de dag hebben we ons bezig gehouden met het kopen van materiaal en in elkaar 
zetten van de voetbaldoeltjes. Toen de kinderen terugkwamen van school zijn we gelijk begonnen met een 
voetbalwedstrijd. Supergezellig, ook de staff deed mee, een heerlijke chaos want we stonden met wel 40 man 
in het veld.  
 

 

  

WELKOM ANESTER! 
 
Na grondig onderzoek, uitgevoerd door Amina en een 
maatschappelijk werker van de overheid, kwam men tot de 
conclusie dat de leefomstandigheden van Anester onacceptabel 
en uitzichtloos waren.  
 
Anester is 7 jaar oud en moederloos. Haar moeder stierf aan een 
maagzwelling, haar vader is nergens te bekennen. Ze woonde in 
een dorp dat bekend staat als Manzase, gelegen in de regio 
Dodoma. Ze leefde in een zeer ongunstige omgeving totdat haar 
tante, die een probleem had met haar been, haar meenam naar 
de stad. Haar tante is ziek en kan niet werken en heeft hierdoor 
niet de financiële middelen om Anester te ondersteunen. 
 
Uiteindelijk, op 25 januari 2023 is ze naar haar nieuwe ‘thuis’ 
ALJECO gebracht.  
 
Jeroen: “Fantastisch hoe zij in de groep is opgenomen, de andere 
kinderen spelen met haar en ze maakt een tevreden en stabiele 
indruk. Het is alsof ze er al jaren woont.” 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
Door de dag heen was er voor de minder harde werkers ruimte om te kletsen met de staff terwijl er gewassen 
en gekookt werd. Ook hier weer veel gastvrijheid en een goede sfeer ervaren. Ook merkten en hoorden we de 
waardering voor het ALJECO bestuur in Nederland & Denemarken.  
 
De tweede dag werd voornamelijk in beslag genomen door de muurschildering. Er is hard gewerkt om het af te 
krijgen met een, al zeggen we het zelf, prachtig resultaat . Lisa had een aantal schetsen gemaakt waarin het 
ALJECO-logo verwerkt werd, in overleg met Sheila is de tekst gekozen.  
 
Toen de kinderen terug waren van school heeft Vero geholpen met het afschrijven van de tekst en hebben alle 
kinderen hun handafdruk op de muur gezet. Ondertussen was er ruimschoots tijd voor opnieuw een 
voetbaltoernooi waar de mannen van onze groep ook erg van genoten. En ook hebben we kadootjes uitgedeeld 
die we mee hadden genomen voor de kinderen (rummikub, skibbo, springtouwen etc), we hebben verschillende 
kinderen uitleg gegeven over hoe de spellen werkten.  Wat heel fijn was dat ze allemaal goed Engels spraken 
waardoor de communicatie vlot ging. De kinderen waren ontspannen en deden leuk mee. Ze genoten volop 
van de aandacht en wij van hen.  
 
Helaas was de vlucht terug naar Dar es Salaam vervroegd waardoor we de volgende ochtend om 06:00 al 
richting vliegveld moesten. We vonden het verblijf bij ALJECO achteraf gezien veel te kort en hadden graag 
nog langer met de kinderen en staff tijd doorgebracht. We misten eigenlijk een ‘vrije’ dag waarop we wat leuks 
konden doen en elkaar nog beter konden leren kennen. 
Jeroen bleef nog in Ntyuka en de rest van de groep heeft 2 fijne dagen in Dar es Salaam gehad en vertrok in 
de ‘heul’ vroege ochtend van 6 maart weer richting Nederland. 
We kijken allemaal met enorm veel plezier en enthousiasme terug op deze reis. Plannen voor een nieuwe reis 
worden al volop geopperd . We kunnen niet wachten om weer terug te gaan. Het was een bijzonder en 
gezegende reis, we zijn dankbaar dat we deze kans kregen. Ook via deze weg nogmaals dank aan Theo en 
David die ons een jaar geleden meenemen naar de vliegschool MATC waar de eerste contacten met ALJECO 
ontstonden en dank aan Jeroen die een top-reisleider bleek te zijn! 
 
 
Jeroen: 
Het was een fantastische groep, divers en allemaal  
eigen karaktertjes. Maar ze gaven elkaar ruimte en  
hadden humor. De combi die wel nodig is op zo’n intensieve 
reis met veel nieuwe indrukken. Ik zou zo weer met ze op pad gaan! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een van de onderwerpen welke in het visieplan 2021 – 2026 wordt aangehaald is het genereren van 
inkomsten door ALJECO zelf. Zij het door donaties van kerken, bedrijven e.d. in Tanzania of door projecten 
die door ALJECO zelf zijn opgezet. 
Waar mogelijk proberen we hier in te sturen; 5 jongeren verbleven een aantal nachten bij deze laatste trip 
bij ALJECO wat ruim 1 miljoen Tanzaniaanse shillingen opleverde wat zón €430,= is. Een ander project 
waar Jeroen met twee Tanzanianen probeert gestalte aan te geven is de garage. Onderhoud aan auto’s, 
motorfietsjes enz. om zo ook, wanneer het eenmaal draait financiële middelen richting ALJECO door te 
sluizen. 
 
Het verminderen van financiële afhankelijkheid van buitenaf wordt steeds belangrijker. Vele organisaties  
hebben bemerkt dat met de COVID periode maar nu 
ook door de situatie in Ukraine, financieel support 
minder wordt.  
We merken het allemaal; gas, elektra, brandstof en  vele 
levensmiddelen zijn duurder geworden en we houden 
wat meer de vinger op de knip.  
 
Gedurende deze laatste reis heeft Jeroen tijd genomen 
om dit uiteen te zetten aan Kawawa, Amina en enkele 
bestuursleden. Op het whiteboard de wereld geschetst 
en gebieden van conflict erin verwerkt. Op deze manier 
geprobeerd een overzichtsplaatje te visualiseren van 
wat er gaande is in de wereld. Bewustwording is immers 
essentieel om verandering van binnenuit te 
bewerkstelligen. We houden jullie op de hoogte van 
ontwikkelingen. 

 

 

BASKETBALVELD 
 
Dankzij sponsoring hebben we het basketbal veld waar 
kunnen maken. Een mooie oppervlakte voorzien van 
een laag cement.  
 
Het was wel een klus die niet zomaar eventjes gedaan 
was. Het terrein moest vlak gemaakt worden en dat is 
niet eenvoudig met de hand te doen. Gelukkig hebben 
we daar machines voor. 
 
Er wordt reeds op gevoetbald en gefietst. Op dit 
moment wordt de laatste hand gelegd aan de basketbal 
palen en lijnenschema op de vloer. 
 

>>OP EIGEN BENEN>> OP EIGEN BENEN >> OP EIGEN BENEN >> 
>> UKRAINE>> 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We willen u bedanken voor uw trouwe support; financieel, interesse en/of door gebed. De levensreis 
van de kinderen gaat de komende jaren nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Ongetwijfeld met 

momenten van vreugde en verdriet, met gelach en met tranen. 
 

Reist u met ons met hen mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast deze nieuwsbrief is er tevens informatie te vinden op: 
www.aljeco.nl 

 
Je zult kunnen begrijpen dat het weeshuis, wat nog geen subsidie krijgt van de Tanzaniaanse overheid,  

van giften afhankelijk is. 
 

Je kan je bijdrage eenmalig of periodiek overmaken naar 
het rekeningnummer NL10ABNA0586815945 onder vermelding van Stichting Vrienden van ALJECO. 

 
 
 

Vrije Evangelische Gemeente Bussum 


