
Zo ziet het er bij de kerk nu uit…… 

 

       

Het betreft een gedicht van:  Jacqueline Roelofs – van der Linden 

uit: “Scheppende kracht” (2006) 



Er staan borden met de volgende foto’s: …. 

        

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   


