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Petrus	getuigt	 in	de	Pinksterpreek	van	de	opstanding	van	Jezus.	Hij	schenkt	ons	Zijn	Geest,	waardoor	wij	 in	staat	
zijn	te	spreken	en	elkaar	te	verstaan.	Christenen	willen	dat	goede	nieuws	delen	met	mensen	ver	weg	en	dichtbij.	
Daarom	zijn	we	als	Vrije	Evangelische	Gemeenten	betrokken	bij	 christenen	en	kerken	 in	andere	 landen.	Wij	 zijn	
allen	leden	van	één	lichaam,	ieder	heeft	zijn	eigen	gaven	en	mogelijkheden	en	deze	willen	we	delen	met	elkaar.	Zo	
zijn	we	met	elkaar	verbonden.	
	
	 	

Met	de	Pinkstercollecte	ondersteunt	de	SZD	in	2017	zendingswerkers	in		
Indonesië	-	P3W	
Moldavië	-	Beginning	of	Life	
Oeganda	-	fam.	Barendse	
Oekraïne	-	Stepan	en	Vasyl	
Marijke	Werimon	(Indonesië)	-	P3W	schrijft:	
‘De	mensen	snakken	naar	geestelijk	voedsel.	Alles	wat	we	ze	vertelden,	dronken	ze	gulzig	op.’	
	
Onze	zendingswerkers	mogen	meewerken	aan	het	geschenk	van	Pinksteren	door	met	woorden	Zijn	boodschap	van	hoop	en	vrede	te	vertellen	en	met	daden	te	laten	
zien	wat	Gods	liefde	kan	doen.		
	
Om	dit	werk	van	zending	en	diaconaat	door	te	laten	gaan,	kan	de	SZD	uw	bijdrage	niet	missen	en	met	uw	bijdrage	kunnen	we	uiteindelijk	Samen	Zending	Doen.	
	
U	kunt	het	werk	van	‘onze’	werkers	via	de	SZD	steunen	door:	
• geld	te	geven	in	de	pinkstercollecte	2017	voor	de	SZD	(al	dan	niet	in	een	envelop)	
• uw	bijdrage	rechtstreeks	over	te	maken	naar	de	penningmeester	van	de	SZD	in	uw	gemeente	o.v.v.	SZD	Pinkster-

collecte	2017	
• uw	bijdrage	rechtstreeks	over	te	maken	naar	de	SZD	rekeningnr.		

NL89	INGB	0000	5138	76	o.v.v.	Pinkstercollecte	2017	en	de	VEG	waar	u	lid	bent	
 
 
Stichting	voor	Zending	en	Diaconaat	van	de	Bond	van	Vrije	Evangelische	Gemeenten	in	Nederland.	
	

kijk	ook	eens	op:	www.bondveg.nl/stichting-zending-en-diakonaat/	
en	op	onze	facebook	pagina	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 symbolen:	wind,	vuur,	duif,	olie,	oogst	

‘En	terwijl	zij	baden,	werd	de	plaats,	waar	zij	
vergaderd	waren,	bewogen;	en	zij	werden	
allen	vervuld	met	de	Heilige	Geest	en	spraken	
het	woord	Gods	met	vrijmoedigheid’.	
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